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Matteüs 5: 1-12 

Bergrede 

1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging 
hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het 
woord en onderrichtte hen:  
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van  de hemel. 4Gelukkig de 
treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  
12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in 
de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
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