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Numeri 6:22-27 
 

De zegen van de priester 
22De Heer zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze 
de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:  
24‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.  
25De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 
26De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ 

27Als Aäron en zijn zonen zo mijn naam noemen voor het volk, 
zal ik de Israëlieten geluk en vrede geven.’ 
 

 

 

 

 

 

 

Uit: De Bijbel in Gewone Taal 
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Numeri 6:22-27 

De priesterzegen 
22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat 
zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten 
zegenen.’ 
 

 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Numeri 6:22-27 
 

De priesterlijke zegen 
22De HERE nu sprak tot Mozes: 23Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó 
zult gij de Israëlieten zegenen: 
24De HERE zegene u en behoede u; 
25de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
26de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
27Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen 
zegenen. 
 

Uit: NBG-Vertaling 1951 
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