Horoscoop

“Nou, er klopt niks van, vandaag!” moppert Martha. Johan
heeft geen idee wat zij bedoelt. “Nou, van die horoscoop!
Alles zou vandaag op zijn plek vallen, ik zou mij super voelen
en er zou een mooie verrassing voor mij zijn. En wat is het
geworden: een onvoldoende voor Engels, de hele dag
hoofdpijn en omdat mijn moeder onverwacht weg moest,
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kon ik de vaatwasser inruimen. Rot horoscoop!” Natanja
begint te lachen. Volgens haar is een horoscoop allemaal
onzin. Maar Johan denkt daar toch anders over. Zijn
horoscoop klopte vandaag helemaal. Hij is van hetzelfde
sterrenbeeld als Martha, maar heeft wel een andere
horoscoop gezien. Die van hem zegt dat hij de liefde van zijn
leven zal zien, op moet passen voor een onverwachte
wending en aangenaam verrast zal worden. Nou, dat klopte
vandaag. Hij zag een meisje voorbijkomen waar hij spontaan
verliefd op werd, dus hij gaat uitzoeken wie dat is, bij
wiskunde zat er een strikvraag bij opgave drie en toen hij
thuiskwam stond er gebak op tafel. Natanja schud haar
hoofd. Horoscopen zijn niet haar ding. Al dat gedoe met
sterren...
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