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Vuurwerk! 
 
Eindelijk! De vuurwerkfolder is binnen. Sjaak had op internet al vanalles 
bekeken, maar hij moest van zijn ouders wachten op de folder van de 
winkel in het dorp. Dit jaar mag hij voor het eerst zelf vuurwerk kopen. 
Elke week heeft hij hiervoor een Euro van zijn zakgeld gespaard. En nu is 
het dan zover. Sjaak wil in ieder geval één hele grote vuurpijl voor 
middernacht. Verder wat kleine pijlen en wat knalvuurwerk. Die grote is 
wel erg duur, maar hij heeft het er graag voor over. De bestelling is snel 
geplaatst en nu is het wachten tot het opgehaald kan worden. Op 29 
december, als de winkel opengaat, staat Sjaak al in de rij te bibberen. 
Zijn pakket staat klaar. € 51,80 armer gaat Sjaak met zijn pakket in zijn 
armen blij en opgewonden weer snel naar huis. Daar legt hij alles op een 
rij, van groot naar klein. Hij heeft zo’n zin om te beginnen met afsteken! 
Vanavond misschien een kleine pijl? Moeder schudt haar hoofd. Een 
paar rotjes? Nee, ook niet. “Geduld, Sjaak!” Het lijkt wel een jaar te 
duren voordat het 31 december is. Eindelijk wordt het zes uur. Het 
knallen begint. En natuurlijk het eerste pijltje. Sjaak wordt steeds meer 
opgewonden. Die grote pijl… Acht uur: nog vier uur wachten en dan… 
Eerst nog maar wat knallen met zijn vrienden. Elf uur. Nog een uur en 
dan… Tien voor twaalf. De grote pijl wordt gehaald en klaargezet.  Sjaak 
begint een beetje te trillen. Hij heeft het precies uitgerekend. Het lont 
brandt vier seconden. Dan moet de pijl de lucht in en hij hoopt, hij hoopt 
heel erg, dat elke trap van de vuurpijl precies op een klokslag van de 
kerkklok openknalt. Hij heeft de tijd op zijn telefoon gisteren precies 
gelijk gezet met de kerkklok en bijna elk uur gecontroleerd of het klopt. 
Nog één minuut. Het aansteeklont is aan, de telefoon staat op de 
secondenteller. Nog tien seconden… nog vijf, lont aansteken. Boordevol 
spanning staart Sjaak naar de pijl. Gaat het goed? JA! Precies op het 
moment dat de klok begint te slaan, schiet de pijl omhoog! En precies op 
de tweede klokslag knalt hij open. En nog een keer en nog een keer en 
nóg een keer! Mooier had dit jaar niet kunnen beginnen! 
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