Bij de kaars

Zwijgen en spreken
nacht en dag

het lijkt heel gewoon
dat het altijd maar mag.

Zomaar wat zeggen
niet mogelijk meer
door angst of verbod

't gebeurt keer op keer.

Weer vrij kunnen spreken
de angst is voorbij

God mag het je geven
dan ben je weer vrij.
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