Marcus 1: 21-28

Jezus jaagt een kwade geest weg

** Jezus en zijn leerlingen gingen naar Kafarnaiim. Toen het
sabbat was, gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de
mensen uitleg over God. ** De woorden van Jezus maakten
diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand
met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.

* Opeens begon er in de synagoge iemand te schreeuwen.
Het was een man die een kwade geest in zich had. ** Hij
schreeuwde: ‘Jij daar, Jezus uit Nazaret! Laat me met rust! Je
bent zeker gekomen om mij te vernietigen? |k weet precies
wie je bent. Jij bent gestuurd door God.’

» Maar Jezus zei streng tegen de kwade geest: ‘Stil! Ga weg
uit die man.” *® De kwade geest schudde de man door elkaar,
schreeuwde hard en verdween.

’” ledereen was stomverbaasd. De mensen zeiden tegen
elkaar: ‘Wat is hier aan de hand? Jezus vertelt ons nieuwe
dingen over God. Hij spreekt met macht. Zelfs de kwade
geesten doen wat hij zegt.’

® En het nieuws over Jezus werd al snel bekend in heel
Galilea.
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