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Marcus 9: 2-10 

Jezus spreekt op de berg met Mozes en Elia 
2 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus 
en Johannes mochten met hem mee. Boven op de berg waren 
ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht 
vanJezus veranderde. 3 En zijn kleren werden zo wit als een 
helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken. 
4 Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. Die waren 
metJezus aan het praten. 5 Petrus zei tegen Jezus: ‘Meester, het 
komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: 
één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ 6 Petrus zei 
zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere leerlingen erg 
geschrokken waren. 
7 Op dat moment kwam er een wolk boven hen. En uit die wolk 
klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar 
hem!’ 8 De leerlingen keken om zich heen, maar ineens zagen 
ze Mozes en Elia niet meer. Alleen Jezus was nog bij hen. 

Jezus vertelt dat Elia is gekomen 
9 Toen ze de berg weer af gingen, zei Jezus: ‘Jullie mogen aan 
niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst moet 
deMensenzoon opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie 
hierover praten.’ 
10 De leerlingen hielden zich daaraan. Maar intussen vroegen ze 
zich wel af wat Jezus bedoelde met ‘opstaan uit de dood’. 
 

Uit: Bijbel in Gewone Taal 
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