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Matteüs 14:13-21 
 

Overvloed aan brood, gebrek aan geloof 

13Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen 
kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over 
land. 14Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde 
hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 
15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe 
en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de 
mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te 
kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun 
maar te eten.’ 17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, 
alleen vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19En 
nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan 
zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog 
naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij 
gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de 
mensen. 20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken 
brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden 
vol. 21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en 
kinderen niet meegeteld. 
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