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2 Koningen 4,18-21 
 
18Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan 
kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land 
was, 19riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ 
De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te 
brengen. 20De knecht nam hem op en droeg hem naar 
zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen 
het middaguur stierf hij. 21Toen ging ze naar boven, 
legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de 
deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten 
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