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Ezechiël 33: 7-11 
 
7Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van 
Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij 
waarschuwen. 8Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal 
sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, 
dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn 
dood ter verantwoording roepen. 9Maar als je hem gewaarschuwd 
hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan 
sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend 
afbrengen. 
10Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze 
misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan 
eraan te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’”  
11Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de 
dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij 
een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de 
heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom 
zouden jullie sterven, volk van Israël?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 
 


