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1 Petrus 2,19-25 
 
19 Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op 

God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20Immers, 

is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt 

die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk 

van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw 

goede daden. 21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om 

uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de 

voetsporen van hem 22die geen enkele zonde beging en over 

wiens lippen geen leugen kwam. 23Hij werd gehoond en hoonde 

zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem 

die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden 

het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, 

rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u 

genezen. 25Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd 

naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. 
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