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Johannes 2: 13-22 

Jezus in de tempel 

13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, 
reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof 
hij op het tempelplein de handelaars 
in runderen, schapen en duiven aan, en 
de geldwisselaars die daar altijd 
zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw 
en joeg ze allemaal de tempel uit, met 
hun schapen enrunderen. Hij smeet het 
geld van de wisselaars op de grond, 
gooide hun tafels omver 16 en riep tegen 
de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie 
maken een markt van het huis van mijn 
Vader!’ 17 Zijnleerlingen dachten aan wat 
er geschreven staat: ‘De hartstocht voor 
uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden 
vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen 
dat u dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde 
hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal 
hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de 
bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden 
de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen 
weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de 
tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn 
opstanding uit de dood herinnerden 
zijnleerlingen zich dat hij dit gezegd had, 
en zij geloofden de Schrift en alles 
wat Jezus gezegd had. 
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