Jeremia 32,36-41

* Maar toch — dit zegt de HEER, de God van Israél, over deze
stad, waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger
en de pest valt ze de koning van Babylonié in handen”: *’ Ik
zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik
ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze
terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten
wonen. * Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. * Ik
zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze

altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun
nageslacht goed zal gaan. *° Ik zal een eeuwig verbond met
hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen
altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen,
zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. ** Ik zal er
weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen
voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat
doen.
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