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Matteüs 11:2-11 

Jezus en Johannes 
2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van 
de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem 
toe 3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we 
een ander verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes 
wat jullie horen en zien: 5 blinden kunnen weer zien en verlamden 
weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven 
kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt 
het goede nieuws bekendgemaakt.6 Gelukkig is degene die aan mij 
geen aanstoot neemt.’ 

7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over 
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan 
kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8 Wat zijn jullie dan 
gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed 
is, verkeert in koninklijke kringen. 9 Maar wat zijn jullie dan wel 
gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan 
een profeet. 10 Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik 
zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 11 Ik 
verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit 
iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in 
het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.  
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