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Deuteronomium 30,15-20 

 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed 

en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt 

aan de geboden van de HEER, uw God,  zoals ik ze u vandaag heb 

gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij 

wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult 

u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw 

God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u 

hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat 

verleiden neer te knielen voor andere goden en die te 

vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw 

verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit 

zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel 

en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en 

dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 

toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, 

lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. 

Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 

voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
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