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2 Kronieken 1,7-13 
 

7Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Wat wil je dat ik je 

geef?’ 8Salomo antwoordde: ‘U bent mijn vader David goedgezind 

geweest en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. 9Laat nu, HEER, mijn 

God, uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij 

aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de 

aarde, 10schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan 

leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen 

besturen?’ 11Hierop zei God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, 

omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en 

de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om 

wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover ik je als 

koning heb aangesteld, 12zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal 

je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning 

vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.’ 13Hierna 

keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon 

terug naar Jeruzalem, waar hij regeerde over Israël. 
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