1 Petrus 2,1-10

! Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en
huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, Zen verlang als
pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. *> U hebt toch
ondervonden hoe goed de Heer is? * Voeg u bij hem, bij de
levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ® en laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke
tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te
brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ® In de
Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb
uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet
bedrogen uit.” ” Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor
wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden.” ® En: ‘Het is een steen
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij
struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn
ze bestemd. ° Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich
verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u
uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke

licht. *° Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken.
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