Maleachi 3:19-24

9 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie
hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan
slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden
verschroeid — zegt de HEER van de hemelse machten. Geen
wortel of tak zal er van hen overblijven. ** Maar voor jullie
die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de
zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie
naar buiten komen. % Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de
dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie
voeten — zegt de HEER van de hemelse machten.

2 Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik
op de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor

heel Israél. > Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is
en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia,
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