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Exodus 34:27-35 
 
27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op 
grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een 
verbond.’ 28 Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij 
de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van 
het verbond, de tien geboden, op de platen. 

29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van 
het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij 
met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de 
glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te 
gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk 
kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de 
andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat 
de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, 
bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor 
de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, 
totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat 
hem opgedragen was,35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna 
bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met 
de HEER ging spreken. 
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