Jesaja 51:9-11

Jesaja vraagt het volk om geduld

*Volk van Israél, jullie zeggen tegen de Heer: ‘Word wakker,
Heer. Doe iets! Laat zien hoe machtig u bent! Gebruik uw
macht, zoals u dat vroeger ook deed. U hebt toch lang
geleden het grote monster in de zee gedood?* U hebt toch
een pad door de zee gemaakt? U zorgde dat het water
verdween, en dat uw volk dwars door de zee kon gaan. Zo
hebt u uw volk uit Egypte bevrijd!’

! Luister, volk van Israél. De Heer zal jullie opnieuw
bevrijden. Dan komen de Israélieten die gevangen zaten,
weer terug naar Jeruzalem. Ze zullen blij zijn en juichen, de
stad zal vol vreugde en blijdschap zijn. Niemand zal nog pijn
of verdriet hebben.
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