Gedreven door de Geest

Als eens gedreven door de geest
wij hier weer binnenkomen

dan is het leven er een feest
van onze toekomstdromen

van visioenen in een kerk

die toch niet wordt gebouwd
door enkel mensenhandenwerk
met glas en steen en hout.

Als eens gedreven door de geest
de mensen samen leven

voorbij gelijk en het geschil
waaraan wij kunnen kleven

dan is geen kerk een kerker meer
maar wordt zij opgebouwd

door liefde en geloof en hoop

en aan ons toevertrouwd.

Als eens gedreven door de geest
wij hier weer samenkomen

dan leven wij het grote feest
voorbij aan onze dromen

de ramen zullen opengaan

geen deur die dan nog sluit

dan mogen wij naar buiten gaan
de wereld in en uit.
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