Hemelvaart

Niet in de hoge hemel
met kamers zonder tal

is waar hij wil gaan wonen
hij woont hier overal.

Niet hemelhoog verheven
ver van de aardse grond
hier wil hij blijvend leven
hier waar hij liep en stond.

Ten hemel opgevaren

om onder ons te zijn
mogen wij hem ontwaren
in een lied of een refrein.

De hemel hier op aarde

is waar je Hem ontmoet
Die na zes scheppingsdagen
ziet: ja, zo is het goed.
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