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Ik omarm je 
 

Ik omarm je 

mijn lief 

mijn liefste 

mijn liefsten 

in vreugde en verdriet 

om te schuilen bij elkaar 

en te delen wat er is. 

 

Ik omarm je 

taal die ons verbindt 

met de Ander en elkaar 

met wat is en was en komt 

in duisternis en licht 

in hoop en in vertrouwen 

dat eens het kwade zwicht. 

 

Ik omarm je 

mensenkind 

veracht, versteend, vermalen 

ongekend 

en ongezien 

wees mijn schuilplaats  

als de tijd weer anders is 

jij bij mij en ik bij jou 

tot het einde van de duisternis. 

 


