Licht en vrede

Waar de liefde durft leven
krijgt de hoop een nieuwe kans
waar je om elkaar gaat geven
begint de nieuwe levensdans.

Waar geloof durft uit te spreken
wordt de hoop opnieuw gegrond
waar in liefde wordt gegeven

smeedt de trouw een nieuw verbond.

Waar je leven durft te delen
ga je verder dan alleen

vind je samen nieuwe wegen
kom je over grenzen heen.

Waar de vreugde uit mag stromen
groeit het licht als nieuwe kracht
geeft geloof en hoop en liefde
aan de vrede alle macht.
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