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Stad van je dromen 

Een nieuwe stad, ’t is de stad van je dromen, 

een stukje hemel voor jou en voor mij. 

Die nieuwe stad, iedereen mag er komen. 

Daar leven mensen echt helemaal vrij. 

Een stukje hemel komt zomaar op aarde, 

het blinkt en schittert als nieuw diamant. 

Een gouden stad van een andere waarde; 

je loopt er zomaar bij God aan de hand. 

Van alles twaalf, het is echt goed gekomen:  

een volle maat, iedereen mag er zijn. 

De poort is open, je mag binnen komen 

als gouden vonk die daar nooit meer verdwijnt 

Een nieuwe tempel is daar niet te vinden: 

God woont vrij uit met de stad als zijn huis. 

De mensen leven daar als zijn beminden. 

Het is er feest, volken voelen zich thuis. 

Je hoeft nooit bang in het donker te wezen, 

Daar in die stad heeft de dag nooit een eind. 

Het duister is er voor altijd verdreven 

omdat Gods Licht daar voor iedereen schijnt. 

Een droom van hoop, je kunt rustiger slapen, 

Maar sta je op, kijk dan goed om je heen; 

Zie je al vonken van hoop die je raken? 

bouw daar een stad van; je bouwt niet alleen. 

Een nieuwe stad, ’t is de stad van je dromen, 

een stukje hemel voor jou en voor mij. 

Die nieuwe stad, iedereen mag er komen. 

Daar leven mensen echt helemaal vrij. 

 


