Stap voor stap

Stap voor stap het spoor te gaan
met wat aan ons is toevertrouwd
aan mens en middel, plaats en tijd
aan liefde die ons gaande houdt.

Stap voor stap met twijfel gaan
omdat je ergens toch gelooft

dat er een plek een plaats kan zijn
waarin een vonk van licht niet dooft.

Stap voor stap in liefde gaan

die taal van hart en handen spreekt
ontsluit verbinding met wat is
verbanden waar contact ontbreekt.

Stap voor stap mogen wij gaan

op weg naar waar de toekomst gloort
in liefde met geloof vol hoop
vertrouwend op dat ene woord.
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