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Waar liefde ruimte schept 
 

Wij zoeken hier naar wegen om te gaan 

en kijken hoe het was in den beginne 

verlangend daarvan nog weer iets terug te winnen. 

Dat wij niet in krampachtigheid verzinken 

maar steeds ontspannen verdergaan. 

 

Wij zoeken hier naar wegen om te gaan 

naar kansen die er zijn om te begrijpen 

dat tijden anders zijn dan ze soms lijken. 

Dat wij toch niet hier moedeloos verzinken 

maar steeds herscheppend verder gaan. 

 

Wij zoeken hier naar wegen om te gaan 

verlangend naar een antwoord op wat vragen 

die er al waren en er zullen zijn of dagen. 

Dat wij niet in vertwijfeling verzinken 

maar in vertrouwen verdergaan. 

 

Dat wij vertrouwen houden in wat komen zal 

dat wij geloven ook in wie er na ons komen 

dat wij de hoop durven verbeelden in de dromen 

die spreken van verlangen naar een goede tijd 

van brood en wijn en water willen delen 

waar liefde ruimte schept tot werkelijkheid. 

 


