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Zolang wij nog verwachten 
 

De hoop is zwanger van verwachting 

met hoge woorden of een stil gebaar 

van wat er ooit beloofd eens ongedacht kan komen 

een breed verlangen dat het licht het duister klaart. 

 

De hoop is zwanger van verwachting 

kijkt uit naar wat er zeker komen kan 

aan liefde, recht en vrede en aan vrijheid 

aan rust en ruimte, plaats voor alleman. 

 

De hoop is zwanger van verwachting 

en daagt ons uit niet enkel nog te dromen van bevrijding 

maar op te staan voor de gerechtigheid 

waar aan getornd wordt nu en elke tijd. 

 

Wat wij verwachten komt niet zomaar 

zonder daden 

niet als wij stil maar  

wachten op wat komt. 

 

Zolang wij nog verwachten 

durven dromen 

zolang wij durven spreken, staan en doen 

leeft de verwachting van de hoop 

totdat hij komt. 

 

 

 


